
 

Protestantse gemeente Het Vierkant 

Kerkdienst in Wognum 

Zondag 11 januari 2026 - 10:00 uur  

 

 

 

 

HET THEMA VAN DE DIENST IS  ‘TOT BLOEI KOMEN’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger  pastor Esther Jeunink 

Ouderling  Arienne Brinkman 

Lector en Diaconaat Lammy Taanman   

Organist   Jeroen Rijpkema 

 

Met bekendmaking opbrengst jaardoel 2025 

  



 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Openingslied – We zingen staande Lied 220 vers 1 en 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Lof zij uw naam die oplicht in de nacht, 

uw luister staat geschreven in de sterren, 

zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 

taal van genegenheid, tijding van verre. 

Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 

zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven? 

 

Votum en groet  

V: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige.  

G: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN.  

V: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.  

G: DIE ONS VRIJHEID GEEFT EN ONS VERTROUWEN VRAAGT. 

 



 

Vervolg openingslied – Lied 220 vers 3 en 4 

 

3 In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans, 

hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven. 

Wij zijn geschreven met dezelfde hand, 

dezelfde gratie wekt ook ons tot leven. 

De morgenster, zozeer aan U verwant, 

Hij heeft het uur der duisternis verdreven. 

 

4 God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 

uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 

uw adem geeft ons innigheid en gloed, 

o leid ons uit het huis van schad' en schande – 

Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 

uw stad van licht daalt neer over de landen. 

 
De gemeente gaat zitten. 

 

Terwijl de kaars wordt aangestoken voor de nood in de 

wereld, zingen we het Kyrielied 299j vers 1 en 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 om een wereld zonder toekomst, 

om de macht die ons kleineert, 

roepen wij voor alle volken: 

Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 



 

Kyriegebed 

 

Glorialied – We zingen Lied 305 vers 1 

 

1 Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gedicht – ‘Vertel het zaadje niet’  
 

(Een gedicht van Esther van Nieukerken) 
 

We zingen Lied 982 vers 1 en 2 

 

 



 

 

2 Elke stilte kent zijn zingen, 

zoekt een woord en melodie, 

ieder duister wacht een morgen 

in dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst, 

wat die brengt, je weet het niet, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herschept en ziet. 

 

Schriftlezing uit Matteüs 6 vers 25-34 

 

Uit de Bergrede van Jezus 
 

Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat 

je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult 

aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet 

meer dan kleding?  Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet 

en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie 

hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?  Wie 

van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn 

levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? 

Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken 

niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister 

niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog 

op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel 

zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, 

kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? 

of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? –  

dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse 

Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst 

het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 

andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen 

voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 

zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

 



 

We zingen Lied 992  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Wat vraagt de aarde meer van ons   

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3 Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

4 Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

Overweging  

 

Meditatief orgelspel 

 

Gebeden eindigend met het Onze Vader [Uit Matteüs 6 NBV21.] 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 



 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Afronding van het diconale jaardoel 2025 voor De Bloeituin 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst, aankondiging van 

de collecte en inzameling van de gaven 
 

Slotlied – Lied 975 vers 1 en 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of  huidskleur, rangen, standen - 

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

 

Zending en zegen 

V: Voor wie zoeken in stilte naar een vuur voor hart en handen 

G: MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT 

V: Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven 

G: MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT 

V: Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen 

G: MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT 

V: Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven 

G: MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT 

 

 Gezongen Amen 

 

 

2x 

 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

_______________________ 

 

 

 



 

  



 

Collecte in de kerk en digitaal 

 
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het Straatpastoraat 

Hoorn eo. 

 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.pg-hetvierkant.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Volgende diensten 
 

* Zondag 18 januari om 10:00 uur in de NH-kerk in Oostwoud. 

Oecumenische dienst in de ‘Week van gebed voor eenheid van 

christenen’. 

Voorgangers zijn dominee Jantina de Ruiter, Ina Broekhuizen-Slot en 

Tony Slaman. 

Met medewerking van de 4Cantorij. 
 

* Zondag 25 januari om 10:00 uur in Sijbekarspel 

We vieren het Heilig Avondmaal. 

Voorganger is dominee Willemien Roobol uit Nieuwe Niedorp. 

De diaconale collecte is bestemd voor onze eigen diaconie. 

 
De reguliere diensten in de maand januari worden om 10.00 uur NIET 
rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar wél ‘s avonds om 19.00 
uur herhaald. 

  



 

Woensdag 14 januari 2026 - Geloofsgesprek  
 
Locatie: kerk Wognum  

Tijdstip: 19.00  - 21.00  
 

Elke tweede woensdag van de maand geleid door Esther Jeunink (Het 

Vierkant) of Roos Kapteijn (Westfriese Ekklesia). 
 

Inhoudelijk een thema dat aansluit bij de periode van het kerkelijk 

jaar.  
 

Thema voor 14 januari: Ja zeggen tegen de Eeuwige. 
 

Hoe is de Eeuwige in ons leven gekomen? Bewust of onbewust? Zijn 

er ervaringen die daarin van belang zijn geweest? 

 

 


